
 

‘Home’ - Chris Tomlin 

Deze wereld is niet wat het zou moeten zijn 

Zoveel pijn, zoveel lijden… 

Er is een betere plaats die op mij wacht, in de hemel 

Alle tranen worden gedroogd 

Verdriet en zonde worden gewist 

We dansen op een zee van oneindige genade, in de hemel 

Ik ga naar huis, waar de straten van goud zijn 

Waar elke keten wordt gebroken 

Oh ja, daar wil ik heen: naar huis! 

Waar alle angst verdwenen is 

Waar ik in uw armen ben – daar waar ik thuis hoor 

Ik leg mijn zorgen neer, laat mijn verleden achter 

Ik loop Jezus tegemoet, keer niet terug 

Dank u Heer, ik ben daar vrij, in de hemel 

 

Ik ga naar huis, waar de straten van goud zijn… 

Verblinde ogen zullen uiteindelijk zien 

de doden zullen opstaan 

aan de oevers van de eeuwigheid 

Muziek zal klinken, de engelen zingen 

Halleluja, Halleluja 

Ik kom thuis! 

 


