
YES, I BELIEVE – JA, IK GELOOF 

 
Toen ik beloofde Hem te volgen was dat met een oprecht hart, 

al ik begreep toen nog niet tot welke prijs.  
Want er zijn anderen, in het verleden en vandaag de dag, 
die ons laten zien wat het werkelijk betekent om het kruis te dragen. 

Maar dat voedt juist mijn toewijding en liefde voor u; 
en wat er ook op mijn weg komt, ik zal getuigen: 

 
Ja, ik geloof, ik geloof, met alles in mij! 
Ja, ik geloof, ik geloof, ook als anderen tegen mij op staan. 

Ik zal trouw zijn aan de keuze die ik heb gemaakt 
Ik ben vastberaden en zal niet beschaamd zijn om zo te leven dat iedereen kan 

zien: Ja, ik geloof! 
 
Er zal nooit een reden zijn om dit vertrouwen te verliezen 

want ik heb ontdekt waar mijn zekerheden liggen. 
Het ligt niet in mijn eigen vermogen maar in wie mijn Redder is. 

En de waarheid van deze overtuiging maakt dat ik het uitroep: Ja, ik geloof! 
 


