THE LOVE OF MY LIFE - DE LIEFDE VAN MIJN LEVEN

Telkens wanneer U mij bij mijn naam noemt zal ik naar U luisteren.

U bent onweerstaanbaar Heer!

Wat U mij ook vraagt; ik zal U niet tegenspreken.

Ik was verloren maar U vond mij.

Hoe mijn dag ook verstrijkt; Uw woord is het enige dat echt belangrijk is!

U bent de liefde van mijn leven, mijn Vriend voor altijd.

U bent de liefde van mijn leven; dit is mijn getuigenis!

Ik behoor U toe, heel mijn leven want U heeft mijn hart veroverd.
Jezus, U heb ik lief!

Niets vervult mijn hart meer met blijdschap dan U.

U bent onvergetelijk en als ik U probeer te omschrijven, lijkt dat haast
onmogelijk.

Bij U vind ik alles wat ik nodig hebt; al Uw beloftes hebt U waargemaakt.
Toen ik U vond wist ik dat er nooit meer een ander voor mij zou zijn!

U geeft mij meer dan ik zou durven vragen.

Ik zal U altijd volgen waar U ook gaat, want ik behoor alleen U toe.
Er zal nooit maar dan ook nooit een andere liefde zijn als U.

Jezus, U heb ik lief!
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