
DAT IS DE MANIER WAAROP GOD HET HEEFT BEDACHT 

 
Waarom kunnen we niet nederig zijn, zoals de Heer ons vraagt? 

Hij beloofde om ons te verheffen en de liefde is daarvoor de weg. 
Hoe kunnen mensen zo hebberig zijn, terwijl er genoeg is voor iedereen? 
Alles is door God gegeven en ze zijn allemaal gezegend. 

 
Dat is de manier waarop God het heeft bedacht, de manier waarop God het wil. 

 
Wees niet bezorgd en stop met hierom te treuren;  
Leer om elkaar te helpen en te leven in volmaakte vrede. 

Wanneer we slechts nederig zouden zijn, zoals de Goede Heer ons vraagt, 
Dan zal Hij ons verheffen; de weg daar naar toe is liefde. 

 
Ik hoop dat je mijn boodschap begrijpt 
en wat jij niet begrijpt, zullen anderen wel begrijpen; 

Je kunt je het niet voorstellen; maar zelfs dan houdt Hij nog van je!  
 

Dat is de manier waarop God het heeft bedacht, de manier waarop God het wil. 
 


