
O little town of Bethlehem – O kleine stad Bethlehem 

 
O kleine stad, o Bethlehem; zo stil in deze nacht.  

De sterren schijnen zacht, terwijl de wereld slaapt. 
Dan, midden in het donker; een Licht dat helder schijnt  
De hoop en vrees van alle jaren worden vanavond vervuld. 

 
Want Christus is uit Maria geboren; het plan van God begint. 

Terwijl de mensheid slaapt, houden engelen de wacht over het Goddelijk Kind. 
O morgensterren samen, verkondig de Heilige Geboorte. 
Zing een lofzang voor God de Koning want Zijn vrede daalde neer. 

 
Weest blij! Weest blij! 

Want Emmanuel zal tot u komen, o Israël. 
 
Hoe stil is het wonderlijk geschenk ons gegeven; 

God schenkt aan de harten van de mensen de zegeningen van Zijn hemel. 
Geen oor kan Zijn komst horen, behalve in deze wereld vol zonde. 

Waar zachtmoedige zielen hun harten openen, komt nog steeds de dierbare 
Christus binnen. 

 
Weest blij! Weest blij! 
Hij is nabij; Immanuel. 

 
O wonderlijke, nachtelijke ster; 

Ster van koninklijke schoonheid. 
Je leidt ons nog steeds westwaarts, 
 Leid ons naar jouw volmaakte licht 

 
Oh Heilig Kind van Bethlehem, wij bidden U: daal naar ons af 

Neem plaats in onze harten en bevrijd ons van onze zonden  
We horen de kerstengelen, zij zingen over deze vreugdevolle tijd 
Kom naar ons en blijf bij ons, Oh God met ons. 

 
Begroet allen zijn Macht, laat de engelen knielen 

Bekroon Hem, de Heer van ons allen 
Breng eer aan de Redder die voor altijd regeert. 
 
  


