
MOURNING INTO DANCING – HIJ VERANDERT MIJN GEWEEKLAAG IN 
DANSEN 
 
Het regent al zo lang in mijn leven; 
Ik kan me nauwelijks herinneren wanneer de zon scheen en de wereld goed was. 
Ik heb tranen gehuild waarvan ik niet wist dat ik ze had. 
Er waren nachten waar ik slechts vol probeerde te houden en bad tot het licht 
werd. 
 
Maar God heeft me beloofd: Op een dag zullen de donkere wolken verdwijnen. 
Hij heeft gezegd dat Hij mijn verdriet zal veranderen in dansen; 
Hij heeft gezegd dat Hij mijn zorgen in vreugde zal veranderen. 
Zijn belofte is dat Hij elke dag opnieuw genade schenkt, en ik geloof dat Hij zijn 
belofte nakomt. 
 
Dus laat deze storm voorbij razen en blijf erin geloven dat God de controle heeft; 
Ik zal mijn ziel laten rusten. 
En ik houd me staande terwijl deze storm voorbij gaat; 
En als deze voorbij is, zal Ik zal Zijn glorie mogen aanschouwen. 
Ik weet dat Hij zal doen wat Hij heeft beloofd, opdat ik niet zal vergeten. 
 
Wanneer het lijkt dat alle hoop is verloren, zal ik zingen want: 
Hij heeft gezegd dat Hij verdriet zal veranderen in dansen; 
Hij heeft gezegd dat Hij mijn zorgen in vreugde zal veranderen. 
Zijn belofte is dat Hij elke dag opnieuw genade schenkt, en ik geloof dat Hij zijn 
belofte nakomt. 
Hij zal zijn belofte nakomen! 
 
 


