
MIRACLE IN A MANGER – WONDER IN EEN STAL 

 
De voorspelling kwam uit zoals de profeten het hadden verteld; het vond plaats 

in Bethlehem. 
In een stal werd de Zoon van David geboren uit de maagd Maria. 
God zo Heilig, waarom koos Hij op aarde zo’n nederige en bescheiden plaats? 

Voor onze verlossing daalde Hij af uit de Hemel; wat een schitterend wonder is 
Hij! 

 
Wonder in een kribbe; Jezus is Zijn naam 
De Heer is gekomen; laat heel de aarde het verkondigen! 

Klap in je handen en zing Halleluja! 
De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn! 

 
Het is wonderbaarlijk hoe een klein Kind de toekomst kan veranderen. 
Zovelen zijn vergeven; hun levens herschreven dankzij die heilige nacht. 

De brenger van verlossing, vol van glorie, kwam in doeken gewikkeld. 
De koning van belofte is hier onder ons, en iedereen verdient  het te weten! 

 
Het is niet uit te leggen, niet te ontkennen, het is zo ongelooflijk, niets anders 

dan een wonder. 
Het is meer dan prachtig, meer dan opmerkelijk, het is spiritueel, niets anders 
dan een wonder. 
 


