KERSTMEDLEY

Nog steeds klinken de klokken op Kerstmorgen;
ze verkondigen het eeuwenoude kerstverhaal dat Jezus is geboren.
Vrede op aarde en onder mensen welbehagen!

Hemel en aarde juicht, want de Vader heeft ons Zijn Zoon geschonken.
Jezus is geboren om ons te redden.

Zingt uw lofliederen voor de Zoon, want Hem behoort alle glorie toe!

En Zijn rechtschapenheid schijnt voort opdat alle volkeren Hem mogen zien.

Hoor de klokken luiden en de herders zingen;

hoor het nieuws dat ze verkondigen!

Dit is wat de engelen zeggen; Christus is vandaag geboren.
Looft God in den hoge!

Mensen van overal komen om Hem te eren;

zie de gaven die ze mee hebben om aan de heilige Koning te offeren.

Zelfs Wijzen uit het Oosten kwamen om hem te eren omdat ze wisten dat Hij de
Redder is.

Ze volgden een ster om het heilige Kind te vinden.

Glorie aan de Heer!



