I'M GONNA KEEP ON SINGIN’- IK ZAL BLIJVEN ZINGEN

Ik blijf zingen,

Ik blijf juichen,

Ik blijf mijn stem verheffen

En zal de wereld laten weten dat Jezus redt!

Zoveel eenzame mensen overal ter wereld,
Die de gezegende woorden van Jezus nog nooit hebben gehoord.

Als ik niet ga, als jij niet gaat, als wij niet gaan;

Hoe zullen ze het dan ooit weten?

Ik kan het niet voor mezelf houden; ik moet het vertellen;

Ik blijf mijn stem verheffen en laat de wereld weten dat Jezus redt!

De hele wereld moet het weten; Jezus redt!

Ja, iedereen moet het weten;

Zing het op de bergtoppen en zing het in de vallei;
Vertel hen van Jezus;

Vertel heel de schepping van Hem.

Ik moet het getuigen; Jezus redt!

Ik blijf mijn stem verheffen en laat de wereld weten;
Jezus redt!



