HE SHALL REIGN FOR EVERMORE - HIJ ZAL HEERSEN VOOR ALTIJD

In de sombere midwinter zucht heel de schepping
Want de donkere wereld voelt zo hard als steen.
Maar het licht breekt door en maakt een stal tot een troon.

Als ik een wijze zou zijn, zou ik verre reizen maken;
Als ik een herder was, zou ik mijn aandeel hebben in het kerstverhaal.
Maar arm als ik ben, geef ik Hem mijn hele hart.

En Hij zal heersen voor altijd, in eeuwigheid.
En Hij zal heersen voor altijd, in eeuwigheid.
Een kind is voor ons geboren, de Koning der Koningen, de grootste vorst.
En Hij zal heersen voor altijd, in eeuwigheid.

Hij die in de kribbe ligt, heeft de sterrenhemel gemaakt,
Het offer voor ons allemaal; Christus de Messias.

In onze hoop en in onze angst verschijnt de Verlosser
Al eeuwenlang aan ons beloofd: Christus Messias.



