HARK THE HERALD! - HOOR DE HERAUT!

De avond viel zoals op een gewone dag

en de mensheid viel nietsvermoedend in slaap.
Voor velen was het een gewone nacht;

Zij hoorden wel maar herkenden het niet,
maar zij, die er op hadden gewacht
verstonden de boodschap met heel hun hart!

Hoor de engelen zingen de eer
‘Glorie aan de nieuwgeboren Heer".

Het lied werd voortgedragen door de wind

‘Vrees niet: vrede op aarde; God heeft de mensen lief.
Het weerklonk vanuit de bergen en vulde de dalen;
Deze blijde boodschap is voor iedereen bestemd!

Engelen zingen: Glorie aan de Heer!
Verspreid de blijde boodschap over de wereld;
Christus is geboren in Bethlehem.

Kom en aanbidt en verheerlijkt;

Hij regeert in eeuwigheid;

Glorie aan de nieuwgeboren Heer!’



